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Terug naar de basis;
bij de notaris aan tafel

Het besef om tijdig zaken te moeten regelen voor
een overlijden groeit. En dat niet alleen, de cijfers
van de hersenstichting liegen niet. We hebben ons
waarschijnlijk allemaal wel eens afgevraagd of er
in de toekomst een moment komt waarop wij niet
meer bij machte zijn om voor onszelf te beslissen,
omdat we wilsonbekwaam zijn geworden.

Het opstellen van een levenstestament is met name voor die
situatie bedacht. Wat zijn uw wensen op medisch gebied?
Hoe wilt u dat dingen financieel
geregeld zijn? En wie neemt
er beslissingen voor u?
Met een levenstestament
weten naasten wat
uw wensen zijn en
wijst u iemand aan
die namens u kan
handelen als u dat zelf
niet meer kunt.

En er is nogal wat

over te doen. Het is

de bedoeling dat artsen

eenvoudig digitaal toegang

krijgen tot het medische deel
van het levenstestament, maar

we hebben ook te maken met een wet op de privacy en een

enorme ontwikkeling in technologie. Er is nog onduidelijkheid

over de veilige werkbaarheid ervan in de praktijk.

Vreemd genoeg maakt die vooruitgang dat we vooralsnog
terug naar de basis moeten. En dat is aan tafel bij de notaris.
Degene die helpt nadenken over wat er echt toe doet en
onuverhoopte scenario’s tackelt. Dat alles wordt vastgelegd
op papier. Van het echte soort, bedrukt met echte inkt en
ondertekend met natte handtekeningen om vervolgens
bewaard te worden in de brandveilige notariskluis.

Dergelijk bewijs is over 100 jaar nog net zo leesbaar en
rechtsgeldig. Daar is niets vaags aan. En dat is net zo helder
en duidelijk als het verwoorden van uw wensen in een goed
doordacht levenstestament! Dus schuif aan om te sparren.
Bel voor uragen en het maken van een afspraak. Welkom aan
tafel!
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